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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag  26 november 2023 
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 
Eeuwigheidszondag of zondag ‘Christus Koning’ 

 

 
 

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 
Organist: Wybe Kooijmans 

Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit 
 

Orgelspel: Wer weiß, wie nah emir mein Ende  -  M. Reger 
                   Alle Menschen müssen sterben  -  J.S. Bach 
 

Voorbereiding 

Welkom door de ouderling van dienst 

           Allen gaan staan 
Ontsteken van het licht op de tafel   
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Zingen: Lied 24a uit ‘Psalmen Anders’ Refrein allen, coupletten cantorij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kom schepper van zeeën die bruisen,       3 Kom schepper van zwaluw en linde, 
verlicht onze ogen, vul ons met ontzag.       herstel onze handen en zuiver ons hart. 
Kom schepper van bomen die ruisen,           Kom schepper van klipdas en hinde, 
verbaas ons, ontsteek onze lach.                   vernieuw ons en schenk ons uw kracht.  
Refrein              Refrein 

4 Kom schepper van dampkring en akker, 
waai Gij door ons denken, bevrijd ons gemoed. 
Kom schepper en adem ons wakker. 
De koning komt ons tegemoet. 
Refrein 
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Inleiding op een korte stilte 

Groet, bemoediging en drempelgebed: 

V: Vrede zij u allen 
A: De wéreld zij vrede! 
V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: die niet loslaat het werk van Zijn handen 
V: Trouwe God, hier zijn wij,  met ons geloof en onze twijfel, 
     met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet. 
A: Behoed ons en schenk ons de kracht en warmte van Uw Geest.  
     Amen 

           Allen gaan zitten 
Cantorij zingt Lied 757 ‘Swing low sweet chariot,’ een spiritual.  

Het beeld van dit lied is dat van een handkar, een alledaags gereedschap voor 
slaven. Maar in plaats van goederen te dragen, draagt de kar deze keer de zanger 
zelf.  Zachtjes heen en weer wiegend, brengt het de zanger ‘thuis’. 
De zanger kijkt over de Jordaan, met andere woorden: hij kijkt naar de overzijde, 
naar het Beloofde Land en engelen vergezellen hem of haar.  
Het hele leven wordt op die tocht meegenomen:  
de vreugde (sometimes I’m up) en de moeite (sometimes I’m down). 
Het is een lied van hoop, al is de hoop – hoe kan het anders in een slavenbestaan – 
gericht op het leven na de dood. De ik-persoon zegt tegen zijn geliefde:  
‘Als jij er eerder bent, zeg alle vrienden dan dat ook ik er aankom.’ 
 
Kyriegebed, met als refrein Lied 301k (door voorganger en gemeente) 
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Zingen: Lied 725 vers 1 Cantorij vers 2, 3 en 4 allen  
(t. Richard Baxter, vert. Sytze de Vries, m. John Darwall) 

1 Gij boden rond Gods troon, 
die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 

draag met uw stem 
ons mensenlied 
opdat het zingt 
alleen voor Hem!

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Gij heiligen van hier, 
zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
haar tegemoet. 
God zij geloofd. 

4 Ook ik zing voluit mee 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang 
vol van gezang 
om Hem mag zijn! 
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Dienst van het Woord 
Zondagsgebed  
 
Lezing Genesis 35: 6 - 20 

Toen Jakob met alle mensen die met hem meetrokken in Luz was aangekomen, 
het huidige Betel, in Kanaän, bouwde hij er een altaar; hij noemde die plaats El-
Betel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij op de vlucht was 
voor zijn broer. (De voedster van Rebekka, Debora, stierf daar. Ze werd ten zuiden 
van Betel begraven, onder een eik die daarom Eik van geween werd genoemd.) Nu 
Jakob was teruggekeerd uit Paddan-Aram, verscheen God hem opnieuw, en Hij 
zegende hem. Hij zei: ‘Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer 
dragen: Israël is je nieuwe naam.’ Zo gaf God hem de naam Israël. En Hij 
vervolgde: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je 
zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit 
je voortkomen. Ik geef jou het land dat Ik aan Abraham en aan Isaak heb gegeven; 
ook aan je nakomelingen geef Ik dit land.’ Hierna ging God weg van de plaats waar 
Hij met Jakob had gesproken. Daar, op die plaats, zette Jakob een steen rechtop, 
en hij wijdde hem door er een wijnoffer op te brengen en er olie over uit te gieten. 
Hij noemde die plaats, waar God met hem had gesproken, Betel. 
Toen ze weer uit Betel waren vertrokken en nog maar een uur of twee van Efrat 
verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze 
had het erg zwaar, maar de vroedvrouw zei tegen haar: ‘Wees gerust: je hebt er 
een zoon bij!’ En terwijl het leven al uit haar week – want ze stierf – gaf zij hem de 
naam Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Toen Rachel overleden 
was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Betlehem. Op 
haar graf plaatste Jakob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats 
van Rachels graf aangeeft.  
 
Zingen: Psalm 91a vers 1 allen, 2 cantorij en 3 allen (t. Jan Duin, m. Antoine Oomen)  
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2 Engelen zendt Hij alle dagen     3 Geen duister zal je overvallen, 
om jou tot vaste gids te zijn.      er is een licht dat eeuwig brandt. 
Zij zullen je op handen dragen     Duizenden doden kunnen vallen, – 
door een woestijn van hoop en pijn.    jij blijft geschreven in Gods hand. 
Geen bange nacht zal je doen beven,    God is een schild voor zijn getrouwen 
geen ziekte waar een mens van breekt.    die leven van geloof alleen. 
Lengte van leven zal God geven,     Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
rust aan de oever van een beek.     van liefde om hun tranen heen. 
 
Lezing Matteüs 28: 1 – 6 

Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria 
van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde 
hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het 
graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn 
kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood 
neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat 
jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood 
opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. 
(NBV21) 
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Zingen: Lied 625 vers 1, 2 en 3   
(t. John Macleod Campbell Crum, vert. Sytze de Vries, m. Frankrijk 15e eeuw) 

 
 
2 Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 

3 Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 

 

Preek, gevolgd door een korte stilte 
 
Orgelsolo: Elegy  -  C.H.H. Parry 
 
Cantorij: Lied 962 ‘Wat ik gewild heb’ 

1 Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb 
wat mij gedaan werd wat ik misdaan heb 
wat ongezegd bleef wat onverzoend bleef 
wat niet gekend werd wat ongebruikt bleef 
al het beschamende neem het van mij 
en dat ik dit was en geen ander – 
dit overschot van stof van de aarde: 
dit was mijn liefde. Hier ben ik. 
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Gebeden en gaven 
Herdenking -door het noemen van de namen- van de gemeenteleden die in het 
voorbije kerkelijk jaar gestorven zijn en het ontsteken van licht. 

Zingen: Heer, herinner U de namen (t. Kees van der Zwaard, m. Lied 730) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Heer, U weet hoe vaak wij deelden  
van ons dagelijkse brood,  
hoe wij vochten, hoe wij speelden,  
ongehinderd door de dood.  
Ooit bent U met ons begonnen  
aan een ware levensreis.  
Langs de wegen van verlangen  
gaan wij biddend: breng ons thuis.  

3 Uit het duister van de dalen  
zoeken wij uw nieuw gebied.  
Laat ons niet in schuld verdwalen,  
niet verzanden in verdriet.  
U bent onze hoop voor ogen,  
spreek één woord: je bent bemind,  
zoals Jezus werd bewogen  
met ontferming voor een kind.  

4 God, gedenk de vele aardse  
tranen van verdriet en zorg,  
vang ze op, Heer, en bewaar ze  
in uw kruik van troost en borg;  
en ontvang de levensparels,  
die wij koesteren als een schat,  
wil hen in uw Rijk aanvaarden 
en gebruiken voor uw stad. 
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Mededelingen uit de gemeente  

Aandacht voor de collecten bij de uitgang  
of via de GIVT of kerk-app 

25% Kerk, 25% Diaconie 

50% is bestemd voor: Kerk in actie: Pastoraat, Met het oog op het einde. 
Info: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl 

Slotlied: Ga maar gerust (t. Sytze de Vries, m. Jean Sibelius) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in jeziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de de dag, die schemert in je droom. 

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/


10 

 

Zending en zegen 
Zegen, met gezongen ‘Amen’ 

Orgelspel: Postludium “Eens, als de bazuinen klinken”  -  R. van Mazijk 
                  (melodie Randstadbundel) 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en 
limonade te drinken. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Activiteiten deze week: 
Donderdag 30 november   
De Veste-viering  
De dienst wordt geleid door ds. Marnix van der Sijs 

Een kwartier stilte voor vrede in Israël en Palestina 

In samenwerking met de parochie organiseert de PG Naarden op de zaterdagen 
van dit kalenderjaar ‘Een kwartier stilte voor vrede in Israël en Palestina,’  
om 11.00 uur, in de Vituskerk aan de Turfpoortstraat. 
We scharen ons rond het licht van een kaars om stil te staan bij de terreur,  
het onrecht en het oorlogsgeweld in Israël, Palestina en Gaza. Kom in de kring! 

Komende zondag: 
3 december 1e Adventszondag - Producten inzameling voor de voedselbank 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: Ds. A. Sneep uit Amstelveen   
 
3 december 1e Adventsvesper  
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Peter Korver 
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit 
 
Voor in de agenda 
Kerstviering seniorencontact 
Woensdag 13 december van 12.00-14.30 uur in de Witte Kerk. 
Een gezellig samenzijn met lunch, samenzang en meditatie.  
De middag is gratis toegankelijk.  
Met het oog op de voorbereidingen is reserveren noodzakelijk. 
Doet u dat alstublieft voor 6 december bij   
Els Joffer tel.:  035 694 2565.  

Website: www.pkn-naarden.nl  
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